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Gedicht: Marinus van den Berg 

Thuiskomen 

Thuis kom je  
waar je wordt gezien 

thuis kom je 
waar je naam wordt genoemd 

thuis kom je 
waar je 
je veilig weet 

thuis kom je 
waar vertrouwen 
ademen kan 

thuis kom je 
waar je 
kwetsbaar kunt zijn 

thuis kom je 
waar je 
weer opnieuw kunt beginnen  

thuis kom je 
waar je wordt gezien  

thuis kom je 
waar deuren openstaan 

thuis kom je  
waar je van harte welkom bent. 
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De dorpskerk verdwijnt. De eerste keer dat ik in het kerkje van Uitdam mocht voorgaan, was he-
laas ook de laatste keer dat onze gemeente daar een kerkdienst hield. Het aantal kerkgebouwen 
paste niet meer bij hoe groot onze gemeente nu is, maar het is jammer dat de kerk zo uit dorpen 
verdwijnt en het dorp uit de kerken. 

Een poosje terug was in het nieuws dat de secularisatie onder jongeren stagneert, maar ook dat 
de religieuze jongeren conservatiever zijn. Op de Bible Belt worden nieuwe megakerken ge-
bouwd. Er is vrolijke muziek met een band en ze zijn er conservatief op het gebied van geloof, 
maar ook wat betreft vrouwen, seksualiteit, euthanasie, abortus en dergelijke. 

Deze kerken zijn al nooit als dorpskerken bedoeld geweest en trekken bezoekers uit de wijde re-
gio. Ondertussen zijn de dorpskerken die achterblijven steeds vaker gedwongen samen te gaan 
tot grote streekgemeenten. Dit verandert iets aan de verbinding met het dorp, omdat het nu al op 
zijn minst de verbinding met dorpen, in het meervoud, is. 

Toen ik opgroeide op de Veluwe zeiden mijn ouders: ‘Ze zijn hier wat strenger dan wijzelf zijn, 
maar we gaan toch naar de kerk van het dorp.’ Later verhuisden we naar de Achterhoek en zeiden 
ze op dezelfde manier: ‘Ze zijn hier wat vrijzinniger dan wijzelf zijn, maar we gaan toch naar de 
kerk van het dorp.’ 

Voor mij heeft dat voor een belangrijk deel mijn beeld van kerk en geloof bepaald: je hoeft niet 
allemaal hetzelfde te vinden, maar je bent toch verbonden met elkaar. Mensen hebben verschil-
lende smaken van muziek en de een is conservatiever of progressiever dan de ander, maar samen 
ben je kerk, omdat je samen van dat dorp bent. 

Die vorm van kerkzijn herken ik ook in onze gemeente, maar doordat we al een klein beetje een 
streekgemeente zijn, wordt de vanzelfsprekendheid ervan al wel minder. We horen bij elkaar om-
dat we allemaal van Zuiderwoude-Uitdam-Broek in Waterland zijn – dat is al een hele mond vol en 
het voelt ook niet natuurlijk. 

Ik hoop dat als dorpskerken streekgemeenten worden, nu mensen uit Uitdam horen bij een ge-
meente die samenkomt in Zuiderwoude of Broek in Waterland, iets van de manier van gelovig 
samenzijn behouden mag worden. God spreekt tot ieder op zijn of haar eigen wijze, maar samen 
zijn we Christen. 

 

           ds. Hermen Kroesbergen 

Overdenking  
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Kerkdiensten 

Zondag 14 september – 10.00 uur 

Startdienst – Zuiderwoude 

Ds. Hermen Kroesbergen 

Organist: Ike Wolters 

Mmv De Cantorij o.l.v. Ike Wolters 

Zondag 12 oktober – 10.00 uur 

Zuiderwoude 

Viering Heilig Avondmaal 

Ds. Hermen Kroesbergen 

Organist: Ike Wolters 

Mmv De Cantorij o.l.v. Ike Wolters 

Zondag 21 september – 10.00 uur 

Broek in Waterland 

Ds. Martien Pettinga 

Organist: Ike Wolters 

Zondag 19 oktober – 10.00 uur 

Broek in Waterland 

Ds. Hermen Kroesbergen 

Organist: Ike Wolters 

Zondag 28 september – 10.00 uur 

Zuiderwoude 

Ds. Juup van Werkhoven 

Organist: Harma Beenes 

Zondag 26 oktober – 10.00 uur 

Zuiderwoude 

Ds. Bart Vijfvinkel 

Organist: Ike Wolters 

  

Zondag 5 oktober – 10.00 uur 

Broek in Waterland 

Ds. Charlotte Kremer 

Organist: Ike Wolters 
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14 september 
Dit is onze Startzondag! ‘Kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods Geest,’ is het nieuwe jaar-
thema en daar staan we bij stil deze morgen. Tijdens de viering in Zuiderwoude gaan we aan de 
slag met een aantal creatieve werkvormen. Zo gaan we op zoek naar waar we ons door Gods Geest 
kunnen laten verrassen. De Cantorij werkt mee aan deze dienst en we sluiten af met koffie, thee of 
fris met gebak. Mis het niet! 
 
21 september 
Op de eerste zondag van de herfst gaat ds. Martien Pettinga voor. Het is deze dag ook de internati-
onale dag van de vrede en vredeszondag. 
 
28 september 
Ds. Juup van Werkhoven gaat deze zondag voor. Wist u dat deze oud-predikant van Edam een ei-
gen website heeft? Ze plaatst er regelmatig meditaties bij kunst, poëzie en links naar radio-
uitzendingen waaraan zij meewerkt. 
 
5 oktober 
Op zondag 5 oktober is er weer een oude bekende: ds. Charlotte Kremer komt om de dienst te lei-
den. We komen samen in de kerk van Broek in Waterland waar zij nu ook op het predikantenbord 
vermeld staat. 
 
12 oktober 
Deze zondag ga ikzelf weer voor en vieren we de Maaltijd van de Heer. Af en toe brengen we na de 
dienst avondmaal thuis bij mensen die niet naar de kerk kunnen komen. Geeft u het door als u ie-
mand weet die dat ook op prijs zou stellen? 
De Cantorij doet mee deze viering dus we zullen weer delen van het tafelgebed samen zingen. In 
de rooms-katholieke traditie wordt de Maaltijd van de Heer ook wel ‘eucharistie’ genoemd, dat 
betekent ‘dankzegging.’ De Schriftlezing deze morgen gaat ook over dankzegging. Jezus geneest 
tien melaatsen, maar er is er maar één die Jezus komt bedanken, een Samaritaan nog wel, iemand 
die niet helemaal bij de groep lijkt te horen. Hoe dankbaar zijn wij in ons leven? 
 
19 oktober 
Het is een verrassende gelijkenis die deze zondag op het leesrooster staat: de gelijkenis van de on-
rechtvaardige rechter. Een vrouw blijft maar aandringen en zeuren bij deze rechter om toch haar 
gelijk te halen. Uiteindelijk geeft de rechter toe om van het gezeur af te zijn. ‘Blijf zo ook bidden tot 
God!’ zo roept Jezus op. God wordt dus vreemd genoeg vergeleken met een onrechtvaardige rech-
ter. Sommige bijbeluitleggers gaan ervanuit dat de gelijkenis oorspronkelijk andersom bedoeld is: 
God blijft maar bij ons aan de deur kloppen, hopend dat wij Hem een keer tot ons toelaten. 
Hoe we de gelijkenis ook lezen, er blijft ergens iets wringen. En dat is meestal zo met gelijkenissen 
en Bijbelverhalen in het algemeen. De bedoeling is niet om ons in het algemeen te vertellen hoe 
het zit of wat we moeten doen, maar om ons te stimuleren op zoek te gaan naar wat nu van ons 
gevraagd wordt. Ikzelf hoop jullie daarin voor te gaan bij deze viering in Broek in Waterland. 

Bij de kerkdiensten 
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Bij de deadline van deze Verbinding zijn we als het goed is op de terugweg van onze vakantie in 

Schotland en Engeland. We willen een Pelgrimspad gaan lopen in het spoor van Sint Cuthbert en 

Sint Oswald, twee Engelse Heiligen uit de zevende eeuw. Eerder waren we al een weekje met de 

trein naar Innsbrück om te wandelen in de bergen. 

Voor en na die kleine week Innsbrück waren twee bijzondere diensten. We lazen beide keren 

hetzelfde gedeelte uit de brief van Paulus aan de Galaten over vrijheid en regels. Volgens Paulus 

hoef je je aan geen enkele regel te houden – dat is Christen zijn voor hem – als je alles maar 

doet vanuit liefde voor je naasten. Ik had vragen bij de tekst gesteld en een week later mochten 

de kerkgangers reageren. Ik was blij verrast met de openheid en diversiteit van de bijdragen van 

mensen – we kunnen zoveel van elkaar leren: nieuwe inzichten, andere ideeën of opmerkingen, 

waardoor je opnieuw gaat nadenken over wat je zelf eigenlijk vindt. 

Het feestelijke pastorietuinconcert moest vanwege het weer helaas verplaatst worden naar de 

kerk – dat houden we nog tegoed. 

We zijn nog een keer naar het Kerkasiel 

in Kampen geweest: in zeven nachten 

hebben we daar nu het boekje Vrees 
en Beven van Kierkegaard uitgelezen. 

Ik heb daar veel van geleerd en iets van 

die inzichten gedeeld in een Kerkdienst 

over Vrees en Beven.  

En in een andere dienst besprak ik het 

boekje Onverdeeld Eén Ding te Doen 
van Kierkegaard wat we nu in Kampen 

willen gaan lezen. 

 

Wanneer u dit leest zijn we hopelijk weer veilig en uitgerust terug van vakantie, maar ik ga nu 

maar vast wat dingen klaar leggen voor de koffers… 

           Ds. Hermen Kroesbergen 

 

 

Van de predikant 
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Activiteiten 

 

Woensdagwandeling 

Loop een keer mee met de woensdagwandeling! Na een vesper lopen we eerst in stilte, terwijl 
we nadenken over een vraag en daarna wisselen we met elkaar uit wat er bij ons opkwam. Het 
wandelen laat je op een andere manier zien en praten. 

Het thema op woensdag 3 september in Zuiderwoude is ‘Over grenzen heen’ naar aanleiding van 
het verhaal over de roeping van Abraham. 

Op woensdag 1 oktober in Broek in Waterland hebben we het over ‘Anders kijken’ aan de hand 
van de gelijkenis van een blinde man. We verzamelen rond 9.30 uur bij de kerk voor koffie en 
sluiten daar ook weer af met onze meegebrachte lunch. We lopen meestal tussen de vier en vijf 
kilometer. 

Gespreksgroep 

Dinsdagavond 9 september begint de gespreksgroep in de pastorie in Zuiderwoude weer. Van 
19.30 tot 21.00 uur praten we over geloof, de bijbel en ons eigen leven. Op de website van de 
landelijke kerk staat een aantal Bijbelstudies bij het nieuwe jaarthema ‘Kijk! Laat je verrassen 
door het werk van Gods Geest.’ Daar willen we eerst mee aan de slag. We komen elke twee we-
ken bij elkaar, dus de volgende data zijn: 23 september, 7 oktober en 21 oktober. Maar het is 
ook prima om zo af en toe eens langs te komen! 

Filmmiddag 

Na de zomerstop gaat op vrijdag 19 september de filmmiddag in de Draai 33 in Broek in Water-
land weer van start. Welke film we gaan kijken, zal worden aangekondigd in de Nieuwsbrief. We 
komen bij elkaar om 13.30 uur. En de keer erna is vrijdag 17 oktober – telkens de derde vrijdag 
in de maand. 

Confettikerk 

Op zaterdag 4 oktober om 16.30 uur is er weer Confettikerk in Broek in Waterland! Op deze die-
rendag horen we over de heilige Franciscus, die preekte voor de dieren en wiens naamdag daar-
om dierendag geworden is. Franciscus begon een nieuwe kloosterorde omdat hij vond dat mon-
niken weer echt arm hoorden te zijn, net zoals Jezus en zijn leerlingen. Franciscus en zijn volge-
lingen bedelden hun eten bij elkaar. De kinderen gaan deze dag niet bedelen, maar wel zoiets… 

Alle kinderen en hun ouders en grootouders zijn welkom, dus zegt het voort! 

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fimage.slidesharecdn.com%2Fsoekot-120930060303-phpapp01%2F95%2Fsoekot-loofhuttenfeest-1-728.jpg%3Fcb%3D1348985038&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.slideshare.net%2Fandrepiet%2Fsoekot-loofhuttenfeest&docid=VvPya
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Jarigen in de komende periode: 
Mw. Alie Klein-Moes, 11 september, 80 jaar 
Mw. Henny Morees-van Daale, 18 september, 
93 jaar 
Mw. G.G. Oosterloo-Kaak, 4 oktober, 75 jaar 
Dhr. Jan van der Stadt, 19 oktober, 75 jaar 
Mw. Katie Mars-Hetjes, 24 oktober, 92 jaar 
Dhr. Henk Valk, 26 oktober, 90 jaar 
Dhr. Henk Ekker, 27 oktober, 75 jaar 
Mw. Marlies van Maanen-Wiersma, 28 okto-
ber, 81 jaar 

  

 

 

 

 

 

Huwelijksjubilea 
Joris en Marlies van Maanen, 18 september, 
55 jaar getrouwd 
Jan en Huberdien Schouten, 26 september,  
50 jaar getrouwd 
Johan en Gina Oskam, 3 oktober,  
50 jaar getrouwd 

 

 

 

 

 

 

 

Marius van Dokkum- ‘Spetterende liefde’ 

 

 

 

 

 

Inzameling voor de Voedselbank 

Op zaterdag 13 september 2025 

In de kerk van Broek in Waterland 
Van 11.00 tot 13.00 uur 

In de kerk van Zuiderwoude 
Van 11.00 tot 12.00 uur 

Ook in onze regio zijn veel mensen afhankelijk 
van de voedselbank. In de voedselbank van 
Purmerend wordt wekelijks een groot aantal 
pakketten klaargemaakt en uitgedeeld. 

Op veel plaatsen in onze regio wordt voedsel 
ingezameld: alles gaat daar naartoe. 

Wat kunt u meenemen? 

Houdbare en verpakte artikelen zijn heel erg 
welkom! 
U kunt denken aan pasta, rijst, de bijbehoren-
de sausen, blikken vlees of vis, potten groente. 
Soep, koffie, thee, koek en natuurlijk ook dou-
chespullen en tandpasta. 
Helpt u ook mee om dit werk mogelijk te ma-
ken? 
 
Bij voorbaat dank voor uw medewerking en 
gulle gaven! 
Wilt u de voedselbank ondersteunen met een 
gift?  
Dat kan op de rekening van: 
Stichting Purmerendse Voedselbank 
NL13RABO 0120354608 

Uit de gemeente 
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Avontuur rond de wereld 
Kindervoorstelling 

Zondag 28 september 2025 |16.00 uur |17.00 
uur |€7,50 | geen pauze   

Door Theatercompagnie Alice met Alice Ruij-
ters, Milka Kuchler en Marc Spee. 

In het kader van de Kinderboekenweek 2025, 
met als thema ‘Vol Avontuur’, een poppen-
spel voor iedereen van 6 jaar en ouder! Een 
spannende, hoopvolle, positieve voorstelling 
met levensgrote poppen en live muziek over 
kinderen op diverse plekken op de wereld 
waar het klimaat van slag is. 

Opperwolf en Raaf zijn ontevreden over hoe 
de mensen met de aarde omgaan en vinden 
dat de tijd van de mensen maar eens voorbij 
moet zijn. Maar IJsbeer heeft vertrouwen in 
de kinderen. Opperwolf zegt: ´Als één men-
senkind laat zien dat het genoeg om de aarde 
geeft, mogen de mensen blijven´. Pien gaat 
de uitdaging aan. 

Pien ontmoet een mysterieuze zwarte raaf, 
die haar overhaalt om met hem op reis te 
gaan. Ze komt op plekken aan de andere kant 
van de wereld, waar kinderen wonen die een 
heel ander leven leiden dan ze gewend is. Ze 
maakt nieuwe vrienden en beleeft spannende 

avonturen; Pico surft rond een tropisch ei-
land, Kadia bivakkeert in de woestijn en Na-
nouk woont in de sneeuw. Overal waar Pien 
komt is de natuur van slag door de verande-
ringen in het klimaat. Nadat ze haar nieuwe 
vrienden heeft geholpen, wil Pien wel weer 
naar huis. Maar hoe komt ze weer thuis?  En 
waarom wil Raaf haar niet meer helpen? 

De levensgrote mensen- en dierenpoppen 
van Theater Compagnie Alice, het spannende 
verhaal en de muziek van Marc Spee maken 
deze voorstelling tot een bijzondere beleve-
nis. 

Johnny ontmoet Shaffy 
Zondag 19 oktober 2025 |15.00 uur |17.00 

uur | toegangsprijs €24,50 incl. consumptie-

bon | met pauze  

Muziektheater door 

Amsterdams Allooi 

De muziektheater-
voorstelling ‘Johnny 
ontmoet Shaffy’ maakt 
een verrukkelijke mu-
zikale, humoristische 
maar ook ontroerende 
reis door de levens 
van Johnny Jordaan en 
Ramses Shaffy. 

 

Beide heren stonden bij leven al wel samen 
op het podium, maar nu leren we hen kennen 
op een dieper menselijk niveau, los van hun 
sterrenstatus, bekeken uit het heden. 
U zult anekdotes en liedjes horen en ontdek-
ken dat ondanks hun verschillende levens en 
generaties deze twee Amsterdamse iconen 
verschillen maar ook zeker overeenkomsten 
hadden.  

Zang: Martin Spee en Hanneke van den  
Biggelaar 
Piano en arrangementen: Johan Hooge-
boom / Mattijs Verhallen 
Explicateur: Bart Roelofs 
Advies: Kick van der Veer  
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Lied 676. De wind, wij zien hem niet  

2. De Geest, wij zien haar niet, 
     toch horen wij haar stem 
     die goede woorden spreekt 
     als ik verdrietig ben. 

3. De wind, wij zien hem niet, 
    maar toch trekt hij zijn spoor: 
    de golven in de zee, 
    het lange gras buigt door. 

4. De Geest, wij zien haar niet, 
    maar zij waait alles schoon 
    ik ben weer opgelucht, 
    als na een enge droom. 

5. Vanuit de overkant, 
    een land dat niemand ziet, 
    ontvangen wij een kracht, 
    de Geest die uitzicht biedt. 
 
Ontstaan en verspreiding 
Dit kinderlied, bedoeld voor Pinksteren, werd 
geschreven in 1958 door de Zweedse predikant-
dichter Anders Frostenson. Het verscheen voor 
het eerst in Kyrkovisor för barn (Stockholm 
1960, nr. 740) en daarna ( licht herzien) in nog 
verschillende andere Zweedse liedbundels.  
Omdat Andries Govaart bij zijn vertaling is afge-
weken van het oorspronkelijke metrum(6-5-6-5), 
was voor deze tekst een nieuwe melodie nodig.  

 

 

Christiaan Winter liet zich hierbij inspireren 
door de grondgedachte dat de wind waait waar-
heen hij wil ‘en wij weten niet vanwaar zij 
komt’. De melodie heeft geen duidelijke toon-
soort, maar bestaat uit een twee-
tal pentatonische (= 5 tonige) ladders die cirke-
len rond rond een noot die in beide ladders niet 
voorkomt: de e’ aan het einde van regel 2, als 
een ‘centrum dat buiten de kaders valt’. 

Inhoud 
Het lied speelt met het beeld van de wind om 
de heilige Geest aan te duiden. De wind of de 
Geest mag dan onzichtbaar zijn (‘wij zien hem/
haar niet’), hij/zij is toch hoorbaar (strofe 1 en 
2) en wij merken wat hij/zij met ons doet (strofe 
3 en 4). De slotstrofe onthult de oorsprong van 
de onzichtbare wind/Geest. 

         Ike Wolters 

Een belangrijke toevoeging aan het nieuwe lied-
boek zijn de liederen uit Scandinavië.  
Dit is een Pinksterlied uit Zweden, geschreven 
voor kinderen. In de tekst wordt de metafoor 
dat de Geest is als de wind op verschillende ma-
nieren uitgewerkt. Beiden zien we niet maar 
merken we wel. Gods Geest en de wind kunnen 
alle rust verstoren. We horen de goede woor-
den of zegen wanneer we verdrietig zijn.  
Al zien we de Geest zelf niet we zien soms wel 
sporen die getrokken worden in de tijd. En ze 
kan de lucht ineens op laten klaren als na een 
enge droom. 
Opvallend is dat het lied geschreven is vanuit 
een ‘wij’: ‘De wind, wij zien hem niet,’ maar 
twee keer raakt de Geest zo diep dat het een 
persoonlijke ervaring wordt van de enkeling en 
zingen we ‘ik’: ‘als ik verdrietig ben’ en ‘ik ben 
weer opgelucht.’ 
Dit lied past mooi bij het jaarthema: ‘Kijk! Laat 
je verrassen door het werk van Gods Geest!’ 

    Hermen Kroesbergen 

Lied van de maand 
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Gijs Udo & The Numbers 

Muziek van Radiohead 

 
Zondag 21 september van 16.00 -17.00  
in de kerk van Zuiderwoude 

€15, drankje na afloop 

De muziek van de Britse band Radiohead wordt  
gespeeld. Gijs Udo, opgegroeid tegenover de kerk in  
Zuiderwoude, vond op het conservatorium muzikaal 
gelijkgezinden met ook een voorliefde voor muziek  
van Radiohead.  
De meeslepende, gelaagde en vaak ongrijpbare muziek 
liet The Numbers niet meer los.  
Met zang, gitaar, piano en Gijs op basgitaar, en alles 
lichtelijk versterkt. 

Reserveren kaarten: via jeanneklein@planet.nl 
 

Bij de cover 
Op de cover ziet u er drie van de vier. In Denemarken werden wij verrast door deze vier beel-

den, die geïnspireerd zijn op de moai-beelden van Paaseiland, wat je terugziet in hun monu-

mentale en serene uitstraling . Ze passen goed bij het thema van de startzondag : ‘Kijk! Laat je 

verrassen door het werk van Gods Geest.’ Ze staan aan de Noordzeekust van Esbjerg en kijken 

naar de Waddenzee. Ze zijn gemaakt van wit beton door Svend Wiiig Hansen, een Deens beeld-

houwer en graficus. Elk beeld is maar liefst 9 meter hoog. Ze symboliseren de ontmoeting tus-

sen mens en natuur. Je voelt je klein en nietig naast deze vier starende witte reuzen. Het roept 

een gevoel van verwondering en verstilling bij je op. 

          Ria de Oude & Ruud Gortworst 
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Gaza 

We bidden in de kerk bijna elke week voor de mensen in Gaza. Het is om zo onze zorgen en wan-
hoop bij God neer te kunnen leggen, maar tegelijk voelt het zo machteloos. Wat helpt het om te 
bidden? Helpt het wel? Kunnen we niet meer doen? Zouden we niet meer moeten doen? 

Zelf heb ik niet meegelopen met de rode lijn-demonstraties in Den Haag en ook niet bij de demon-
stratie van dominees bij het hoofdkwartier van de Protestantse Kerk in Nederland. De kerk is tot 
nu toe voorzichtig en probeert steeds het midden aan te houden, omdat wat er op 7 oktober ge-
beurde ook verschrikkelijk was en een deel van de kerk onvoorwaardelijk achter de regering van 
Israël staat. Ik weet niet zo goed of ik vind dat de kerk zich meer zou moeten uitspreken. In princi-
pe vind ik dat morele kwesties persoonlijk zijn – iets van het individu voor God – maar persoonlijk 
heb ik wel het gevoel dat ik meer zou moeten doen nu die verschrik-
kelijke slachting en hongersnood in Gaza plaatsvindt. 

Ik weet niet wat ik kan doen, maar onze diaken Jasper Nieuwkoop 
gaat nu wel iets doen. Een poosje terug was er een mars op Gaza om 
aandacht te vragen voor de vreselijke situatie daar, en diezelfde or-
ganisatie – Global Movement to Gaza – wil nu met boten naar Gaza 
met hetzelfde doel. En Jasper is gevraagd om schipper te zijn op één 
van die boten. Op het moment dat deze Verbinding uitkomt is hij als 
het goed is al onderweg. 

 

 

Ik vind het moedig en mooi dat Jasper op deze 
manier iets concreets kan doen in deze kwes-
tie.  
Zelf voelt Jasper zich wat ongemakkelijk bij 
aandacht voor zijn persoon, maar aan de ande-
re kant is aandacht voor de actie juist het doel.  
Laten we bidden voor Jasper, voor de veiligheid 
van hem en alle mensen die betrokken zijn bij 
deze actie, en dat het mag bijdragen aan het 
eind van de wantoestanden in Gaza. Dat is iets 
wat we in elk geval allemaal kunnen doen. 

    Hermen Kroesbergen 

 

. 

Ter inspiratie 
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Collectes 
14 september: Kerk in Actie  
Werelddiaconaat 

 
 
 
 
 
 
 

Een betere toekomst voor straatkinderen in 
Indonesië. In Indonesische steden leven nog 
steeds kinderen op straat. Sommigen worden 
door hun ouders meegenomen om op drukke 
verkeerspleinen kranten of etenswaren te 
verkopen. Anderen moeten zichzelf zien te 
redden. De organisatie Dreamhouse kijkt naar 
deze kinderen om. Medewerkers en vrijwil-
ligers leggen op straat spelenderwijs contact 
met de kinderen en kijken welke hulp ieder 
kind nodig heeft. Dreamhouse moedigt ou-
ders aan hun kinderen niet de straat op te 
sturen, maar (terug) naar school te laten 
gaan. Kinderen die zich in een onhoudbare 
situatie bevinden, kunnen tijdelijk in het op-
vanghuis van Dreamhouse terecht en naar 
school. Medewerkers helpen hen bij hun stu-
die en begeleiden kinderen terug naar huis of 
andere familie. Kinderen van vuilnisrapers 
krijgen muziekles. Ze leren het traditionele 
snaarinstrument Sasando te bespelen en krij-
gen daardoor zelfvertrouwen en aanzien. Zo 
leren straatkinderen weer dromen. Dream-
house wil ieder jaar 500 kinderen en hun ou-
ders helpen. Onze gemeente steunt dit werk 
via het programma werelddiaconaat van Kerk 
in Actie. Doe je mee?  
 
 

Geef dan aan de collecte, maak je bijdrage 
over op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk 
in Actie o.v.v. ‘Straatkinderen Indonesië’ of 
doneer online. Hartelijk dank voor je gift. 
Meer lezen: kerkinactie.nl/
straatkinderenindonesie 
 

21 september: Kerk in Actie Werelddiaco-
naat Vredesweek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Geef jongeren in Libanon een toekomst. De 
economische crisis in Libanon treft jongeren 
hard. Door de hoge werkloosheid zien velen 
geen andere mogelijkheid dan hun land te 
verlaten, op zoek naar werk en zekerheid el-
ders. Kerk in Actie wil hen helpen om een toe-
komst op te bouwen in hun eigen land. Samen 
met de partnerorganisatie Lutheran World 
Relief ondersteunt Kerk in Actie jongeren met 
vaktrainingen en kleine leningen. Zo kunnen 
zij een eigen bedrijf starten of uitbreiden en 
krijgen ook anderen kans op werk. Petra 
bouwde bijvoorbeeld een gastenverblijf bij 
haar boerderij en ontvangt nu toeristen.  
Georges kon een vrachtwagentje kopen om 
zijn landbouwproducten zelf naar de markt te 
brengen. Hij bespaart nu kosten, betaalt zijn 
personeel op tijd en biedt in het oogstseizoen 
zelfs extra banen aan. 
Via het programma werelddiaconaat helpt 
Kerk in Actie jongeren in Libanon aan perspec-
tief. Help je mee?  
Geef in de collecte of maak je gift over via 
NL89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie 
o.v.v. Werelddiaconaat – Jongeren Libanon’ 
 
 

Diaconie 
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28 september:  

WWW-PROJECT  

Waterlandse Diaconieën 2025:  

Stichting Actie voor Honduras 

De Stichting Actie voor Honduras 
is een Nederlandse stichting. 
Heeft als doel het verminderen 
en/of bestrijden van armoede in 
Honduras. SAVH is een initiatief 
van Ruth Schurink-Escoto. Zij is 
geboren in Honduras en al op 
jonge leeftijd werd zij geraakt 
door de armoede in haar land. Veel kinderen 
worden daardoor al op jonge leeftijd gedwon-
gen te gaan werken, waardoor ze geen kans 
krijgen om onderwijs te volgen. Het risico om 
slachtoffer te worden van drugs, zwanger raken 
of in de criminaliteit terechtkomen is erg groot. 
Ruth kent de lokale situatie en het onderwijs-
systeem in Honduras. Ieder jaar in februari reist 
zij op eigen kosten naar Honduras om het pro-
ject in de scholen en voor de kinderen uit te 
voeren. 
Doelgroep en de hulpvraag 
SAVH zet zich in voor kansvergroting voor arme 
kinderen in Honduras door middel van het toe-
gankelijk maken van onderwijs, gezondheids-
zorg en werkgelegenheid. Er wordt prioriteit 
gegeven aan kinderen en adolescenten die zich 
in de volgende situaties van kwetsbaarheid en 
risico bevinden: kinderen die leven in armoede, 
kinderarbeid, weeskinderen, kinderen van al-
leenstaande ouders en kinderen met een handi-
cap.  
Onderwijs 
SAVH steunt inmiddels 265 kinderen in het la-
ger onderwijs (6-12 jaar) met een rugzak met 
schoolmaterialen (boeken, schriften, potloden, 
pennen) uniformen en schoenen. Samen met 
de leerkrachten en lokale instanties bepaalt 
Ruth welke kinderen onze steun het hardst no-
dig hebben en worden de benodigde spullen 
lokaal ingekocht. Vanaf 2025 steunt SAVH 40 
kinderen die naar de middelbare school gaan.  

Het spreekt vanzelf dat ook voor dit type onder-
wijs SAVH samenwerkt met lokale instanties en 

leerkrachten. In Honduras is het middelbaar 
onderwijs bedoeld voor kinderen van 13 tot 15 
jaar. Onderwijs is officieel gratis, maar in de 
praktijk kunnen kosten voor middelbare school-
benodigdheden, uniformen, schoenen en ver-
voer hoog zijn. Voor veel arme gezinnen in de 
regio Colón is dit financieel niet haalbaar, waar-
door hun kinderen niet in staat zijn om verder 
te studeren. De middelbare school is daarom de 
minst bezochte school vanwege armoede. Ver-
volgonderwijs/beroepsopleiding 16-18 jaar; 
toegang tot technische studie. Vanaf 2025 helpt 
SAVH 13 jongeren om specifieke vaardigheden 
te leren, die hen in staat stellen om een stabie-
ler en veiliger toekomstperspectief op te bou-
wen. Door hen toegang te geven tot een be-
roepsopleiding, helpt SAVH deze jongeren een 
diploma te behalen. SAVH werkt samen met 
opleidingsinstituten in de provincie Colón, waar 
de jongeren een driejarige opleiding kunnen 
volgen in vakgebieden zoals autotechniek, me-
taalbewerking, bedrijfsadministratie, informa-
tietechnologie (IT) en confectie (naaien). 

Verwachte resultaten 
We zijn ervan overtuigd dat deze investering 
niet alleen een positief effect heeft op de kin-
deren, maar ook op de bredere gemeenschap. 
Door onderwijs te versterken, leggen we een 
stevige basis voor een betere toekomst, waarin 
kinderen meer kansen krijgen om uit de armoe-
de te ontsnappen en bij te dragen aan de ont-
wikkeling van hun regio. Website: www.savh.eu 

Het WWW project 2025 is voorgedragen door 
protestantse gemeente van Monnickendam. 
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Mar-
leen 
Berg,  

Muur-
kruis :  
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5 oktober: Edukans Een kind dat leert is een 
kind met kansen 

Maar wereldwijd gaan 258 miljoen kinderen en 
jongeren niet naar school of maken hun school-
carrière niet af. Edukans werkt in ontwikkelings-
landen aan het best mogelijke onderwijs, want 
goed onderwijs zorgt ervoor dat kinderen kun-
nen ontsnappen aan armoede en de grootste 
kans maken op een betere toekomst. Wat je op 
school leert is voor altijd. Talent mag niet verlo-
ren gaan. Het begint met het schrijven van je 
naam. Dan leer je rekenen en samenwerken. En 
stap voor stap word je een volwassene. Een per-
soon met eigen dromen en wensen voor de toe-
komst. Maar wat nou als er helemaal geen 
school is? Als het niet veilig is op school? Of als 
de docent niet weet hoe hij les moet geven? 
Wat als je geen geld hebt voor een vervolgoplei-
ding en dus geen enkel uitzicht op werk? Voor al 
die kinderen én jongeren is Edukans er. De 
droom van Edukans is een wereld, waarin ieder 
kind de mogelijkheid krijgt zich te ontwikkelen 
en uit te groeien tot een volwassene vol zelfver-
trouwen. Een volwassene met de capaciteiten 
om zijn eigen toekomst te beïnvloeden. En een 
volwassene die zijn kinderen dezelfde kans 
geeft. www.edukans.nl 

12 oktober: Nederlands-Vlaams Bijbelge-
nootschap 

Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap 
brengt al meer dan 200 jaar de Bijbel dichtbij. 
Hun missie is dat iedereen wereldwijd de Bijbel 
kan ontdekken, ervaren en doorgeven. Het NBG 
vertaalt en verspreidt de Bijbel. Voor Nederland 
en Vlaanderen werken zij aan verschillende Bij-
belvertalingen en een app. Daarnaast gebruiken 
duizenden kinderen de kinderdienstmethode en 

boeken als de SamenleesBijbel of de PrentenBij-
bel. Ook wereldwijd brengen zij de Bijbel dicht-
bij. Als mensen de Bijbel niet kunnen lezen in de 
taal van hun hart, werken zij samen met verta-
lers ter plaatse aan een vertaling. Zij willen er 
ook voor zorgen dat de Bijbel voor mensen be-
reikbaar is. Daarom zorgen zij voor gratis Bijbels 
of goedkope edities, of helpen bijvoorbeeld 
mee aan een audio-versie. Zij ontwikkelen sa-
men met andere Bijbelgenootschappen kinder-
producten, zodat ieder kind de kans krijgt om 
kennis te maken met de Bijbel. Want de Bijbel 
er is voor iedereen. www.bijbelgenootschap.nl 

19 oktober: Voedselbank Purmerend 

De Purmerendse Voedselbank helpt waar het 
echt nodig is. Zij zamelt voedsel en houdbare 
producten in en vrijwilligers zorgen ervoor dat 
wekelijks ruim 175 personen/gezinnen in Pur-
merend en wijde omgeving een extra steun in 
de rug krijgen met een gratis voedselpakket. 
Deze vrijwilligers worden geen van allen be-
taald. Zij helpen de armste mensen in de regio 
Waterland via uitgiftepunten aan voedselpak-
ketten. De Purmerendse Voedselbank beschikt 
niet over vaste bronnen van inkomsten. Al het 
werk wordt weliswaar door vrijwilligers gedaan 
en de levensmiddelen worden gratis verstrekt, 
maar er worden ook kosten gemaakt. Denk aan 
zaken als huisvesting, gas, water en licht, reis-
kosten, vervoer en opslag van de levensmidde-
len, telefoon, opmaak en onderhoud van de 
website, enzovoort. De kosten komen op onge-
veer € 5,- per verstrekt voedselpakket. Door het 
werk van de Voedselbank financieel te steunen, 
draagt u actief bij aan een letterlijk leefbaarder 
omgeving direct bij u in de buurt. Het rekening-
nummer van de Stichting Purmerendse Voedsel-
bank is NL13RABO0120354608 . Uw bijdrage 
overmaken op het rekeningnummer van de dia-
conie kan ook (onder vermelding van 
'Voedselbank Purmerend') en wij zorgen dat 
deze bij de Voedselbank terecht komt. 

De diaconie beveelt alle collectes van harte aan! 
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bij Lucas 19:28-42 door Christien 
Flier(03.08.2025) 

Intocht van Christus in  
Jeruzalem  

Louis-Félix Leullier (1859) 

Als je op Palmzondag het verhaal 
uit Lucas leest over Jezus’ intocht in 
Jeruzalem, valt meteen op hoe anders zijn versie is dan die van Marcus, Matteüs of Johannes. 
Geen palmtakken of andere takken. Die blijven mooi aan de bomen of in het veld. Geen uitzinni-
ge menigte. Geen geroep van ‘Hosanna’ wat betekent ‘red toch!’. In plaats daarvan: leerlingen 
die hun mantels op de weg leggen voor Jezus en een loflied dat klinkt als een echo van 
Kerst: ‘Eer aan God in den hoge.’  
Op het schilderij van Louis-Félix Leullier komt dit Lucasevangelie prachtig tot leven. Engelen 
zweven in de hemel boven de scène – net zoals in Lucas 2, toen ze het geboortenieuws aan her-
ders brachten: ‘Gloria in excelsis Deo.’ De schilder lijkt te suggereren dat diezelfde hemelse lof-
zang nu weer klinkt bij de intocht van Jezus. Maar er is wel iets opvallends veranderd.  

In Lucas 2 zingen de engelen: ‘Vrede op aarde’ in de donkere nacht. Maar bij de intocht klinkt op 
klaarlichte dag het omgekeerde: ‘Vrede in de hemel.’ Wat is er aan de hand met die vrede? Is 
vrede op aarde soms zo ver weg dat we haar alleen nog in de hemel kunnen terugvinden?  
Misschien wel. We leven in een wereld vol onrust. Lucas probeert ons geen sprookje te vertel-
len. Ook toen Jezus werd geboren, was de wereld donker. Maar de engelen zongen niet over 
een algemene vrede voor iedereen. Ze zeiden: ‘Vrede op aarde bij mensen in wie God een wel-
behagen heeft.’ Dat is iets anders. Het gaat om een vrede die begint bij mensen die zich richten 
op God, die hun leven willen afstemmen op zijn bedoeling. Die de verbinding met de hemel zoe-
ken.  
Jezus is daar het levende voorbeeld van. Hij kwam niet om te heersen, maar om te dienen – in 
het donker, midden in de gebrokenheid van het leven. En dat zien we ook in de reactie van zijn 
leerlingen. Zij spreiden hun mantels uit, leggen letterlijk hun bescherming voor hem neer. Ze 
maken zich kwetsbaar, uit eerbied, uit vertrouwen. En het zijn er veel, veel meer dan de twaalf. 
In Lucas 10 stuurt Jezus er 72 op pad en daarna zijn er nog meer volgelingen bij gekomen. Sa-
men vormen ze bijna een volksmenigte.  

Op de voorgrond van het schilderij zien we Maria. Zij en Jezus zijn de enigen die hun blik om-
hoog richten. Maria legt een hand op haar borst, alsof ze weeklaagt en het zwaard al voelt dat 
haar hart zal doorboren zoals de oude Simeon het voorspelde in Lucas 2. Zij en Jezus lijken als 
enigen te beseffen wat er echt staat te gebeuren. Dat het nog veel donkerder zal worden.  

Ten slotte huilt Jezus oog in oog met Jeruzalem. Omdat de mensen niet begrijpen wat hun vrede 
brengt. Omdat ze niet zien dat échte vrede begint met eer aan God. Dat daar – in die overgave, 
dat vertrouwen, dat dienen – de hemel de aarde raakt.  

Beeldmeditatie 
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Jeugdpagina  

Een meisje liep met haar oma door het open land. Oma vertelde haar 
vaak verhaaltjes over de wonderen van de natuur. Samen keken ze naar 
een berk. Verwonderd vroeg het meisje: ‘Waarom heeft die boom zo’n 
mooie witte bast en waarom heeft hij van de kleine blaadjes?’ En oma 
antwoordde: ‘Lieve kind, dat zijn wel twee verhalen, luister.’ En het kind 
was een en al oor: 
‘Planten en dieren kunnen niet praten. We denken altijd dat ze alles 
maar goed en prima vinden en dat ze altijd gelukkig zijn. Maar dat is niet 
zo. Lang niet alle planten en dieren zijn tevreden over hun uiterlijk. De 
berk mopperde eens over haar kleine blaadjes. Liever had ze van die gro-
te bladeren, zoals de paardenkastanje of de esdoorn. Een fee die het 
gemopper hoorde, ging op een van de takken zitten en vroeg wat er aan de hand was. “Ik heb van 
die kleine gele blaadjes. Ik wil graag grote gouden bladeren die glimmen in de zon, bladeren waar 
iedereen vol bewondering naar kijkt.” “OK,” zei de fee, “als dat is wat je wilt, dan krijg je ze.” De 
berk met de gouden bladeren was heel gelukkig. Een paar maanden later vloog de fee langs een 
kale berk. “Wat is er aan de hand, waar zijn je gouden bladeren?” vroeg ze. “De mensen vonden 
mijn gouden bladeren zo mooi, dat ze me helemaal kaal hebben geplukt,” pruilde de berk. “Dat is 
naar,” zei de fee, “wat wil je nu?” En de boom antwoordde: “Ik wil graag grote glazen bladeren. 
Glazen bladeren die tingelen in de wind en tintelen in het zonlicht.” “OK,” zei de fee, “als dat is 
wat je wilt, dan krijg je ze.” De berk met de glazen bladeren was heel gelukkig. Een paar maanden 
later vloog de fee langs een kale berk. “Wat is er aan de hand, waar zijn je glazen bladeren?” vroeg 
ze. “In een hagelbui zijn al mijn glazen bladeren kapot gebeukt,” huilde de berk. “Dat is naar,” zei 
de fee, “wat wil je nu?” En de boom antwoordde: “Ik wil graag mijn kleine blaadjes terug. Nie-
mand steelt ze, een hagelbui en een storm weerstaan ze. Mag ik mijn eigen blaadjes terug?” 
“Goed,” zei de fee, “als dat is wat je wilt, dan krijg je ze.” En de boom was heel gelukkig. Trots op 
haar kleine blaadjes, die lispelden in de wind. Trots dat het zonlicht zo mooi speelde met de tere 
groene blaadjes in de lente en de zacht Goudgele blaadjes in de herfst.’ 
‘Maar oma, waarom heeft een berk zo’n mooie witte stam?’ ‘Ja, kind, dat is een ander verhaal, 
luister,’ en oma vertelde: ‘Heel lang geleden, toen de berk haar kleine blaadjes weer terug had, 
stond ze in de tuin van Job. Job was niet alleen een rijk man, maar ook een eerlijk mens. Hij leefde 
helemaal volgens de wetten van zijn Joodse geloof. God was daarom heel trots op hem. Op een 
dag zei de duivel tegen God: “Tsja, het is voor Job niet moeilijk om goed en eerlijk te zijn. Hij heeft 
alles wat zijn hartje begeert. Let maar eens op, als hij arm en lelijk is, dan is hij vast geen goed en 
eerlijk mens meer.” God gaf de duivel toestemming om Job te testen. Hij wilde wel eens zien of hij 
bij ziekte en armoede ook oprecht zou zijn. De duivel zorgde ervoor dat Job zijn rijkdom verloor. 
Door puisten en zweren leed hij altijd pijn en hij zag er afschuwelijk uit. Lang was hij arm, eenzaam 
en ziek, maar nog steeds bleef hij een eerlijk en goed mens. Op een dag zei God tegen Job dat het 
genoeg was en dat hij weer normaal zou kunnen leven. Job was zo blij dat hij naar zijn vrouw ren-
de om het goede nieuws te vertellen. Zij kwam net op dat moment met een kan gekookte melk 
naar buiten en ze botsten tegen elkaar. De kan gekookte melk vloog uit haar handen en kletterde 
tegen de berk op de binnenplaats. Vanaf die dag heeft de berk een melkwitte bast. En omdat de 
melk net gekookt was, zie je dat dat de boom nog steeds vervelt.’ 

Verwondering 
door Els Baars, Natuurverhalen.nl  
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Predikant 

Ds. Hermen Kroesbergen 

Dorpsstraat 2 

1153 PB Zuiderwoude 

Email: hermen.kroesbergen@gmail.com 

Telefoon: 06 - 22989516 

Vrijdag vrij 

Scriba  

Annet Nielsen 

Cornelis Roelestraat 16  

1151CB Broek in Waterland, 06-13576244  

Email: npnielsen@ziggo.nl 

 

Kerkgebouwen  

Kerkgebouw: De Broeker Kerk 

Kerkplein 13, 1151AH Broek in Waterland 

Website stichting Broekerkerk 

www.broekerkerk.nl  

Verhuur Kerk en Rouwkamer: 

Wouter Jesse/Marieke Kuen, Parallelweg 7, 

Broek in Waterland, 06- 50912536 

marieke_kuen@hotmail.com  of naar 

kosterendekerk@gmail.com 

 

 

 

Kerkgebouw: Kerk Zuiderwoude  

Dorpsstraat 1, 1153 PB Zuiderwoude 

Website: https://zuiderwoude-uitdam-

broekinwaterland.protestantsekerk.net  

Verhuur Kerk als trouwlocatie  

Ria de Oude, 06-20266698 

Email: riadeoude@outlook.com 

 

Kerkrentmeesters; het gemeenschappelijke 

rekeningnummer van de kerkrentmeesters 

is:  NL31RABO0310703301  

t.n.v. Prot. Gem Zuiderwoude-Uitdam-Broek 

in Waterland  

Diaconie: het gemeenschappelijke rekening- 

nummer van de diaconie is : 

NL58RABO0342813307  

t.n.v. Diaconie P.G. Zuiderwoude-Uitdam-

Broek in Waterland. 

 

 

Colofon: Verbinding is het kerkblad van de Protestantse Gemeente Waterland. 
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Coördinatie verspreiding:  Ed Honingh (Zuiderwoude-Uitdam) 020-4033243 en  

Henk de Ruiter (Broek) 020-4031635 

Fotografie: Ruud Gortworst, Cover ( 2025), foto´s Uitdam pagina 4,19,20 ( juli 2023 en aug.2025) 

Vrijwillige bijdrage voor Verbinding: NL41RABO 0310717671, Protestantse gemeente te Zuider-

woude-Uitdam-Broek in Waterland. Omschrijving: kerkblad Verbinding. 

Kopij voor 6 oktober 2025 versturen naar: kerkbladVerbinding@outlook.com   
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Afscheid Kerk Uitdam 

Op 24 augustus heb-
ben we in een ere-
dienst afscheid geno-
men van de kerk van 
Uitdam. Vanaf nu zal 
de kerk niet meer als 
onderdak voor onze 
gemeente dienst-
doen.  
Veel mensen hadden 
aan de uitnodiging 
om de dienst met ons 
te vieren gehoor ge-
geven.  
 

 
Mensen die nog in de kerk van Uitdam waren gedoopt, 
van wie er het huwelijk was ingezegend, die er afscheid 
hebben moeten nemen van een geliefd familielid of van 
een vriend(in).  
Al die emoties van de mensen van vroeger en nu waren 
voelbaar in de dienst.  
Het was mooi om de orgelklanken weer te horen.  
En om te merken dat, toen de stroom uitviel, de gemeen-
tezang gewoon doorging. De hoop en het geloof dat dat 
in de toekomst voor de gemeente van Christus zo zal zijn, 
voelde daarmee bekrachtigd. 

Met het delen van het avondmaal 
hebben we gevierd dat we in Christus 
verbonden zijn, waar we ook samen 
zullen komen.  

Aan het einde van de dienst zijn de 
paaskaars, de kanselbijbel, het avond-
maalstel en de doopvont door Uit-
dammers en oud-Uitdammers de kerk 
uitgedragen.  
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Deze belangrijke attributen die dit gebouw tot een godshuis maakten reizen met onze gemeente 
mee. Zo nemen we de geschiedenis van de kerk van Uitdam in de toekomst met ons mee.  

Tot slot heb ik, als voorzitter van de kerkenraad, de deur van de kerk op slot gedraaid: als gemeen-
te hebben we hiermee afscheid genomen van deze kerk als plek van vieren en geloven, van zingen 
en bidden. De sleutel is overgedragen aan Kees van der Schaaf, de voorzitter van het college van 
kerkrentmeesters, in het vertrouwen dat zij zorgvuldig met het verloop van de verkoop van het 
gebouw zullen omgaan.          Cora Vlaming  


